
Schroeder is failliet en de medewerkers zijn verbijsterd achtergelaten 

Voor wie in den Haag woont en werkt, is Schroeder een fenomeen dat niet meer weg te denken is. Op 

4 juni j.l. is het bedrijf door de rechtbank failliet verklaard. Een bedrijf dat 102 jaar geleden is opgericht 

met prachtige buurthuizen, kringloopwinkels en een werkplaats voor mensen die door een psychische 

of ander soort beperking een plek in de maatschappij vonden waar ze zich welkom voelden, zich 

konden ontwikkelen zonder dwang, druk of oordeel omdat iedereen er welkom is en ook zichzelf mag 

zijn. Schroeder heeft zijn naam te danken aan psychater Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van 

der Kolk.  

In 1841 kwam door zijn inbreng een hervorming in de hulpverlening aan psychiatrische patiënten door 

de invoering van de wet op het krankzinnigenwezen. In de jaren daarvóór werden mensen met een 

psychiatrische aandoening vaak als criminelen gezien en kregen het stempel van krankzinnigen. De 

lijders werden in 'het gekkenhuis opgeborgen’ en op een vernederende manier behandeld. Hij wilde 

het morele concept weer terugbrengen door het bieden 

van een comfortabele omgeving, en het stimuleren van 

zelfcontrole door middel van arbeid, onderwijs en 

godsdienstoefeningen. Met diezelfde gedachte werd het 

bedrijf Schroeder van der Kolk opgericht om mensen op 

een menselijke manier passende opvang, ontwikkeling 

en werk aan te bieden waarmee zij ondanks of misschien 

wel dankzij hun beperking konden bijdragen aan de 

maatschappij. Ook daklozen en verslaafden mochten er 

een thuis ervaren.  

De gedachte dat al die mensen door het faillissement straks hun vaste honk kwijt zijn, is verdrietig voor 

de Hagenezen maar vooral schrijnend voor de mensen zelf. Dit was ook te zien aan de grote opkomst 

van betrokken buurtgenoten die op donderdag 5 juni naar de Raadsvergadering in het Stadhuis zijn 

gekomen om hun medeleven te tonen. Mensen waren onder de indruk van hoe de organisatie draait 

en de liefde waarmee dit allemaal gedaan werd. ‘Een praatje kunnen maken bij een van de winkels 

maakt de rest van de dag weer een stuk makkelijker’, zegt een van de bezoekers. Dit ziet hij als de 

essentie van hoe we met elkaar moeten omgaan in een maatschappij waarin het steeds slechter wordt. 

De manier waarop met de kerst alle tweedehands kerstspulletjes werden uitgestald, gaf een warme 

sfeer waar met liefde aan werd gewerkt. Mocht het de gemeente den Haag niet lukken dit bedrijf weer 

een doorstart te geven, dan zijn er inwoners in den Haag die de gemeente verwijten daarmee gigantisch 

asociaal beleid te voeren. 

Tien mensen mochten hun inspraak geven op de raadsvergadering waarin zij allemaal benadrukten dat 

het niet gaat om het commerciële belang van de winkels maar alleen de sociale aspecten van dit bedrijf 

van onbetaalbare waarde zijn om het een doorstart te gunnen. Marcel vertelt dat hij allerlei soorten 

hand- en spandiensten heeft verricht in de tijd dat hij bij Schroeder werkzaam was. Voor hem was het 

belangrijkst om iets te doen te hebben. Zijn werk zorgde dat hij de verbinding met hemzelf kreeg maar 

ook met anderen waardoor hij echt zichzelf kon zijn. “Alle etiketjes van aandoeningen die je kunt 

hebben, zijn daar niet van belang.” Je kunt daar gewoon mens zijn maar ook eens praten met mensen 

die dezelfde klachten of ervaringen hebben op gebied van hun gezondheid. Je voelt je betrokken met 

het lot van anderen in de buurthuizen, waar je je onderdeel kunt voelen van het geheel. Een plek waar 

je op terug kunt vallen op momenten dat je daar behoefte aan hebt en lol kunt maken met de mensen 

die je daar kent. “Mijn hart breekt als dit wegvalt” zegt Marcel. “Als die doorstart niet gemaakt kan 

worden, vallen heel veel mensen in een gat.”  



Eve Bardin is voorzitter van de Cliëntenraad van Schroeder. Zij doet dit werk al 20 jaar met hart en 
ziel. Ooit is ze zelf als verslaafde binnengekomen bij Schroeder en heeft ze daar haar leven weer 
op kunnen bouwen via de dagbesteding. Daar kon ze haar creatieve talent gebruiken om meubels 
een tweede leven te geven door tekenen en schilderen. “Ze hebben mijn leven gered en ik wil geen 
andere plek” zegt ze. Dit is haar familie, je kunt mensen niet zomaar weghalen uit hun vertrouwde 
omgeving. Door de jaren heen heeft ze mensen zien opbloeien doordat er vanuit de AWBZ en later 
de WMO werd gekeken naar wat mensen wel konden en niet naar wat ze niet konden. Ze verwacht 
dat de meeste cliënten van Schroeder de transitie naar een andere plek niet goed aankunnen en 
daardoor niet goed terecht zouden komen. Door dit bedrijf verloren te laten gaan, verdwijnt ook 
hun vertrouwen in de zorg en in de overheid.  

Tijdens de onderhandelingen met de gemeente en de bewindvoerder is er geen live gesprek 
geweest tussen de wethouder en de directeur van Schroeder. Van het ene op het andere moment 
werd er door de rechtbank een deadline geplaatst waardoor de gemeente geen tijd meer had om 
met verdere voorstellen te komen, volgens de wethouder. De stukken die inzicht zouden kunnen 
geven in het probleem, zijn vertrouwelijk en worden op verzoek van de directeur geheim 
gehouden. Daardoor konden de bezoekers het laatste deel van de vergadering niet meer 
meevolgen. Wat de reden is waarom alles zo plotseling is gegaan, weet niemand. Uiteindelijk 
verdwijnt alles in de doofpot. Medewerkers en cliënten zijn nooit betrokken in dit verhaal en 
hebben via de media moeten vernemen dat het bedrijf al failliet verklaard was, terwijl er in de 
raadsvergadering kort daarvoor nog voorstellen werden gedaan om met een aantal winkels verder 
te gaan en zo een deel van het bedrijf te redden. Het zuurste is dat al deze dingen weer over de 
hoofden van de mensen heen besloten werd en zij niet in het proces werden  gekend en betrokken. 
Van de ene op de andere dag was het afgelopen. Een plek waar mensen nog naartoe konden om 
samen te rouwen om dit verlies, was er niet. De ruimte om dit op een toegankelijke manier aan 
hen uit te leggen in een bijeenkomst, werd niet gegeven. Dat al die kwetsbare mensen opeens uit 
hun veilige plek werden gehaald, leidt tot een hoop verdriet en onbegrip. 

Volgens de beleidsadviseurs van gemeente den Haag zou Schroeder de problemen zelf niet goed 
aankunnen. Omdat zij er in het verleden al vaker op zijn gewezen om bepaalde zaken op te lossen 
en dit onvoldoende hebben opgepakt, zeggen de dames dat ‘je overal subsidie vandaan kunt 
halen om het bedrijf mee te redden, maar het toch niet zou helpen.’ De directie die pas een jaar 
geleden werd aangesteld, zou niet capabel genoeg zijn. Tegenstrijdige signalen over het ontbreken 
van gesprekken met de gemeente en toch ook een goed contact met de gemeente vanuit het MT, 
maken het verhaal voor medewerkers onbetrouwbaar. De grootste behoefte die medewerkers en 
inwoners van den Haag hebben, is misschien wel een eerlijk verhaal, waardoor ze weten waar ze 
aan toe zijn en het vertrouwen weer kan worden hersteld. Er is lang gesproken in de 
raadsvergadering maar aan het eind zijn er bij de luisteraars meer vragen dan antwoorden.  

 


